
LITURGIE ZONDAG 15 DECEMBER 
Ds. Marijke van Selm 
Organist Ron van Halen 
 
Woord van welkom 
Psalm 85: 1 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Psalm 85: 3, 4 
 
Gebed om onƞerming 
‘Zie als koning zal hij komen’  
 

 
 
2. Zijn gerechtigheid zal stralen,  
lichtend langs de hemel gaan.  
Wie met tranen moesten zaaien  
zullen rijk beleden staan  
als zij juichend (3x) achter hun bevrijder staan. 
 
3. Dan zal ook zijn oordeel klinken,  
dat de levens recht zal doen  
die geen leven mochten heten,  
want hun wacht een nieuw seizoen. 
Maranatha (3x) wil de toekomst opendoen! 
 

4.Hij zal komen met erbarmen  
en langs onze straten gaan. 
Wie verloren heeft het leven  
geeft Hij het om op te staan. 
Heer, ontferm U (3x) zie ons in genade aan! 
 
5. Eenmaal als de wolken breken 
en de voorhang open gaat  
is de laatste vraag geweken,  
zien wij God in het gelaat. 
Halleluja (3x) om wat ons te wachten staat! 



De wet gelezen Exodus 20 
Lied 441: 1 Hoe zal ik U ontvangen 
 
ToelichƟng liturgische schikking 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied voor Advent  
 
Wij hopen op een  teken 
Projectlied Advent & Kerst 2024 – Kind op Zondag 
Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten,’ Liedboek 444 
 
Elke zondag: 
Wij hopen  op een teken 
van liefde en geloof. 
Wie zal ons laten weten 
wat God aan ons belooŌ? 
 

Derde advent: 
Als mensen samen delen 
en eerlijk zijn en goed, 
zal iedereen beleven 
wat God voor mensen doet. 

Lezing: Lucas 3: 7‐18 
Lied 816: 1, 2 Dat wij onszelf gewonnen geven 
 
Lezing Philippenzen 4: 4‐9 
Lied 816: 3, 4 
 
Verkondiging 
 
Lied 440: 1, 2, 4 Gaat sƟllen in den lande 
 
Dankgebed en voorbeden 
SƟl gebed 
Onze Vader 1006 
 
Mededelingen 
 
Slotlied 425 Vervuld van Uw zegen 


